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Datum Titel
ma. 22
sep.
19:30 -
22:00

Titel volgt nog. 
Docenten: Mgr. Johan Bonny
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Inhoud van de lezing volgt.
spreker: Mgr. Johan Bonny

wo. 22
okt.
19:30 -
22:00

Clara van Assisi. Een sterke vrouw wie zal haar vinden? 
Docenten: Barbara Mertens
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Naast Franciscus van Assisi stond een sterke vrouw die het franciscaanse charisma op geheel eigen
wijze vormgaf in de beslotenheid van het klooster van San Damiano. Haar radicale keuze voor een
leven in armoede zette haar op weg naar een onvervreemdbare innerlijke rijkdom. Op verfrissende
wijze brengt deze middeleeuwse heilige ons terug tot de essentie: Wat heb je écht nodig om ten
volle te leven? Wat laat je beter los? Wat is je begin en waarnaar ben je op weg? Wat geef je
houvast? 
 
Barbara Mertens (°1982) is afkomstig uit de Noorderkempen. Ze is geschiedkundige van
opleiding en volgde nog een aanvullende opleiding Intercultureel Management in Mechelen. Via
een inleefstage in woestijnklooster Deir Mar Moussa in Syrië kwam ze haar christelijke wortels
terug op het spoor. In de Roosenbergabdij in Waasmunster, het dorp waar ze nu woont, kwam ze
Franciscus en Clara van Assisi op het spoor. Na haar eerdere engagement in het vluchtelingenwerk
o.m. bij Jesuit Refugee Service maakte ze in 2017 de overstap naar TAU-Franciscaanse
spiritualiteit vandaag waar ze sindsdien als stafmedewerker aan de slag is. De spiritualiteit van
Clara van Assisi werd gaandeweg het fundament van haar spiritualiteit. 

di. 25
nov.
19:30 -
22:00

Van grond voor hoop naar hoop als grond 
Docenten: Erik Borgman
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Hoop is iets anders dan optimisme. Optimisme is de overtuiging dat iets goed afloopt, hoop is de
overtuiging dat iets zinvol is, ongeacht te afloop. Het christelijk geloof kijkt niet optimistisch naar
de wereld en heeft voluit weet van de macht van het kwaad. Maar het christelijk geloof kijkt met
hoop naar de wereld. Pasen viert dat het leven sterker is dan de dood en Pinksteren dat de Geest van
leven over de wereld is gekomen en in ons woont. Hoe zouden we leven, wat zou er veranderen in
ons doen en ons spreken als wij dit werkelijk serieus zouden nemen. 
 
Erik Borgman (°1957) is lekendominicaan en emeritus-hoogleraar theologie. Hij schreef
veelvuldig over de maatschappelijke betekenis van het christelijk geloof en werkt aan een
theologisch overzichtwerk onder de titel: Alle dingen nieuw: Een theologie voor de 21ste eeuw. Het
eerste deel verscheen in 2020 en werd zowel in Vlaanderen als in Nederland bekroont met de prijs
van het beste theologische boek van dat jaar. Zijn meest recente boek is Meer dan het leven: Tegen
de moedeloosheid (Antwerpen: Otheo 2024) en samen met Erik Galle schreef hij God als onrust 
(Antwerpen: Otheo 2025). 


